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De Oase is een diaconaal gasten-
huis in Ouddorp. Een plek om op 
adem te komen, voor gasten die uit 
balans zijn geraakt en toe zijn aan 
een periode van rust en herstel. De 
Oase is een landelijke instelling en 
heeft een reformatorische identi-
teit.

Het gebed is een belangrijk aspect 
van de identiteit van een christen. Een 
christen heeft een biddend leven. 
Maar dat is niet vanzelfsprekend. Om 
allerlei redenen kan het gebed ver-
stommen. Regelmatig hoor ik van gas-
ten dat ze hiermee worstelen. Daarom 
besteedt pastoraal werker Huisman 
in deze Oase Nieuws aandacht aan dit 
thema. De column van een oudgast is 
verrassend bemoedigend. Te midden 
van de gebrokenheid spreekt God 
als de God van het huwelijk. Hij wil de 
getrouwden altijd Zijn hulp en bijstand 
bewijzen, ook wanneer men zulks aller-
minst verwacht, aldus een bijzondere 
frase uit het klassieke huwelijksformu-
lier. Ik weet dat veel mensen hiermee 
worstelen, vergeefs lijken te hopen 

‘Heere, leer ons bidden.’ Meer dan twin-
tig eeuwen geleden was dat al de vraag 
van de discipelen aan de Heere Jezus. En 
die vraag zou door ons nog steeds wel 
herhaald mogen worden. 

Wie kan zeggen dat hij in zijn gebed 
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op herstel, ondanks hun inzet. God is 
de God van het wonder. Dat kunnen 
wij niet maken, maar wel biddend om 
vragen. 

Dat geldt ook de plannen voor de 
tweede vestiging in de Betuwe. 
We zijn blij te kunnen melden dat er 
vooruitgang is. De gemeente heeft 
zich positief uitgesproken over de 
haalbaarheid en wenselijkheid van een 
tweede Oase. Nu zijn we in gesprek 
over het ontwerp. Elke keer een stap 
dichterbij de realisatie ervan. Daarbij 
kunnen we niet zonder uw betrokken-
heid, steun en gebed. Bid en werk.   
Een goede zomertijd!

Aart van Wolfswinkel

altijd als eerste Gods eer, de uitbreiding 
van Zijn Koninkrijk en Zijn wil op het oog 
heeft, zoals dat wel wordt verwoord in 
het gebed dat Christus Zijn discipelen 
geleerd heeft? 

 Bidden, het is ook een onderwerp dat 

OPMAAT

FOCUS

Tussen belofte en 
vervulling staat het 
gebed”

Samen rond een geopende 
Bijbel, dat is de meerwaarde 
van de Oase. 



Wending

Oase NieuwsJuli 2025

Ik was moe, uitgeput door spannin-
gen in mijn relatie. De communicatie 
onderling was verstoord geraakt. Mijn 
lichaam gaf aan dat ik een time-out 
moest nemen. Wat heb ik de Oase 
als een oase ervaren, waar je even 
niets meer hoefde, waar lieve mensen 
warm om je heen staan! Ik mocht 
mezelf zijn, ook als het me teveel 
werd. Zij waren er voor me! De goede 
gesprekken, de lessen uit de Bijbel, 
het gebed. Ik voelde me begrepen. 
Toch, ondanks de zegen die er was 
vanuit het Woord, hield ik vast aan 
mijn eigen ‘spoor’. De Heere sprak 
herhaaldelijk om de weg te gaan in 
Zijn spoor, maar ik was er vast van 
overtuigd om niet terug te gaan naar 
huis. Ik kon het niet. Ik was totaal uit-
geput, lichamelijk maar ook mentaal. 
Ik voelde me in de Oase zo omringd 
door een veilige muur van liefde en 
warmte dat ik daar wel wilde blijven. 

De Heere gaf een wonderlijke 
wending. Ik wilde niet bidden; wat 
beschamend. Maar de Heere is goed, 
Hij heeft zoveel macht. Hij liet me 
bidden: ‘Heere wat is Uw weg, wat is 
Uw gunst in de weg die ik moet gaan, 
wat is Uw wil?’. De Heere hoorde. 
Bezwaren werden weggenomen, de 
duivel zweeg en ik kreeg rust in het 
hart. ‘Zo ik niet had geloofd dat in dit 
leven, mijn ziel Gods gúnst en hulp 
genieten zou.’ Zijn gunst!
De Heere regeert door het onmo-
gelijke heen. Nu kon ik naar huis. In 
Zijn spoor, te ervaren dat Hij het nooit 
verkeerd doet. Hij leidt, is erbij en wil 
helpen, ook als wij denken een eigen 
weg te gaan. Hem alleen de eer!

Een oudgast

COLUMN
in gesprekken met gasten vaak aan 
de orde komt. Onder andere spreken 
we daar met elkaar over als het thema 
‘agendabeheer’ aan de orde komt. 
Hoe is onze dag ingedeeld? Van Daniël 
lezen we dat hij drie tijden daags zijn 
knieën boog. Hebben wij ook nog 
vaste momenten waarop we de Heere 
mogen zoeken in het gebed? 

Er wordt voor me gebeden
Onze gasten zien wel het belang in van 
bidden, maar ze geven vaak aan dat 
ze de woorden niet kunnen vinden. 
Hun hoofd is te vol. Ze zijn te moe. Wat 
zijn ze tijdens hun verblijf blij dat de 
gastheren en gastvrouwen het voor 
hen doen, op de vaste momenten na 
de maaltijden en bij de dagsluiting. En 
wat kunnen ze verwonderd zijn over de 
inhoud van die gebeden. Soms wordt 
zo treffend verwoord hoe het kan 
stormen in hun leven. Hoeveel vragen 
er leven op de bodem van hun hart. 

Gebeden in de Bijbel
En hoe moet het dan straks weer, als 
ze thuis zijn? In onze wekelijkse pas-
torale gesprekken pak ik er dan soms 
gebeden bij uit de Bijbel. Hoe heeft 
Jona zijn gebed in de buik van de vis 
vormgegeven? Zijn gebed bestaat uit 
het citeren van al bestaande Psalm-
verzen. Maar liefst twintig verschillen-
de Psalmen zijn voor hem een inspi-
ratiebron geweest. De meerdere van 
Jona heeft trouwens ook aan het kruis 
woorden uit de Psalmen als gebed 
gebruikt. ‘Mijn God, Mijn God, waarom 
hebt Gij mij verlaten?’  En: ‘In Uw han-
den beveel ik Mijn geest.’ Ze zijn terug 
te vinden in Psalm 22 en Psalm 31. 
Als wij de woorden niet kunnen vinden, 
als we onze gedachten niet kunnen 
ordenen, mogen we zeker al bestaan-
de gebeden nabidden. Ook staan er 
gebeden achter in ons Psalmboek,  
bijvoorbeeld het morgengebed en het 

‘gebed voor kranke een aangevochte 
mensen’.  
Gebed opschrijven
In sommige gevallen zou het ook niet 
verkeerd zijn om een vrij gebed op te 
schrijven. Let wel op de situatie. Als 
een ambtsdrager op de preekstoel 
een uitgeschreven vrij gebed van 
een papier zou oplezen, zou dat bij 
ons toch wel wat verbazing oproe-
pen. Maar in ons persoonlijk leven? In 
Hosea 14 vers 3 lezen we dat de Heere 
het volk oproept tot bekering. En dan 
geeft Hij Zelf al een aanwijzing voor 
het gebed als Hij zegt: Neemt deze 
woorden met u, en bekeert u tot den 
HEERE; zegt tot Hem... Daarna volgen 
de woorden die gebeden mogen 
worden. De Heere legt ze dus in dit 
geval Zelf in de mond. 

Gebed als noodschreeuw
Zijn het altijd mooi gevormde gebe-
den die we mogen bidden? Alleen al 
vanuit de Psalmen weten we beter. 
Soms zijn het noodschreeuwen. 
‘Heere, waarom staat Gij van verre?’ 
Misschien is Psalm 88 wel het meest 
sombere gebed dat in de Bijbel staat. 
Maar het kan zijn dat gasten juist daar 
hun gevoelens in vertolkt vinden. 

Daar is ook nog het zogeheten ‘bid-
den met de pet op’. Soms komen 
gasten niet verder dan dat. Maar of het 
nu een formuliergebed is, een kort of 
lang gebed, een mooi geformuleerd 
gebed of een noodschreeuw is: “Gij 
hoort het gebed.“ Dat stond voor de 
dichter van Psalm 65 vast. En zo is het 
nog anno 2025. 

L. Huisman
Pastoraal werker

In de Oase werd voor 
mij gebeden, dit deed 
mij erg goed



Identiteit

Onrust en rust

Het zette aan het denken. Over de 
reformatorische identiteit van de 
Oase. Onze identiteit zegt wie we 
zijn, bepaalt wat en waarom we iets 
doen. ‘Christelijke identiteit betekent 
het in leer en leven identiek willen zijn 
aan Christus en daarnaar handelen’, 
las ik ergens. Een definitie om aan te 
spiegelen. Er zijn objectieve normen, 
uitingsvormen en huisregels, maar die 
komen pas tot hun recht als het ge-
paard gaat met een persoonlijk volgen 
van Christus, een leven in Zijn dienst. 

De identiteit van een organisatie werkt 
verbindend. De Oase is een initiatief 

Ook in de afgelopen periode heeft 
de beoogde locatie voor de tweede 
vestiging veel aandacht gevraagd. Het 
is een traject waarin in samenspraak 
met adviseurs en de gemeente veel 
stappen moeten worden doorlopen en 
waarbij vaak ook veel geduld nodig is. 
Het is bijzonder dat we mogen zien dat 
er tot nu toe steeds oplossingen zijn 
gekomen voor de zaken waar tegen-
aan gelopen werd.

Een ander thema dat bijzondere 
aandacht heeft gekregen, is de PR en 
communicatie. Het is belangrijk dat de 
achterban en doorverwijzers, waaron-
der kerkenraadsleden, de Oase weten 
te vinden en bekend zijn met wat 

Onlangs werd ik gebeld voor een aanmelding. Monique, een vrouw in nood. Ze 
kwam niet uit onze achterban. Ze was zoekend en had in google gezocht op rust 
en een verblijf met God. De Oase leek haar een warme plek. We praatten door, 
over het geloof, de rol ervan in het dagelijks leven, de reformatorische context, de 
huisregels. Een mooi gesprek over identiteit.

van, voor en door de reformatorische 
kerken. Zeker omdat veel gasten 
worstelen met geloofs- en levensvra-
gen  is het belangrijk elkaar te vinden 
rond de Bijbel, vanuit een gezamenlijke 
identiteit. Dat maakt de Oase uniek. 
Gasten waarderen dit zeer. 

Identiteit maakt echter ook onder-
scheid. Je voelt je wel of niet thuis 
bij onze identiteit. Het raakt aan hoe 
iemand zelf in het leven staat. Regel-
matig voer ik gesprekken met poten-
tiële gasten, zoals Monique. Opvalt 
de openheid van bellers, de behoefte 
aan een luisterend oor. In een dialoog 

de Oase biedt. Met behulp van een 
professionele organisatie is er binnen 
de Oase veel werk verzet om de Oase 
verder te positioneren, zodat gasten 
worden doorverwezen en weten waar-
voor zij bij de Oase terecht kunnen.

De zomerperiode nadert en veel men-
sen proberen juist in deze periode rust 
te vinden. Steeds weer zien we in de 
wereld om ons heen dat deze wereld 
juist vol is van onrust. Het is duidelijk 
dat de onrust in de mens zit. Via allerlei 
media worden we vaak overspoeld 
met informatie en nieuwsberichten 
waardoor deze onrust verder wordt 
aangewakkerd.
Het bestuur is dankbaar dat er zoveel 

verkennen we de klik met onze identi-
teit. Als die er onvoldoende is, eindigt 
het gesprek vaak met een advies voor 
hulp elders. Ik gun iedereen een plek 
als de Oase, maar aansluiting bij onze 
identiteit is essentieel. We zijn een klei-
ne leefgemeenschap, waarin dat extra 
aandacht vereist, rekening houdend 
met de opdracht die we ontvingen van 
de kerken. Daar ligt onze primaire taak.  

vrijwilligers zijn die, ondanks hun eigen 
bezigheden, tijd vrij willen maken om 
zich met hart en ziel in te zetten om 
onze gasten met liefde te omringen. 
De vrijwilligers zijn zeer belangrijk om 
het werk van de Oase mogelijk te 
maken.

De Oase is een plek om op adem te 
komen en om weer in balans te komen. 
Het is een plaats waar Gods Woord 
steeds weer open gaat en waar wordt 
gebeden om herstel in het besef dat 
de Ware Rust alleen in God te vinden 
is.

Alexander de Haan
Bestuurssecretaris

SELA

BESTUUR

Aart van Wolfswinkel
Coördinator
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Creatief in de Oase

Daarom volgen de gasten onder 
leiding van een vrijwilliger elke week 
een creatieve workshop en gaan we 
op zaterdag regelmatig de natuur in. 
Onder het motto ‘uit je hoofd’ gaan 
gasten aan de slag met hout of maken 
ze bonbons. Hierbij ligt de focus niet 
op het resultaat, maar op het proces. 
De ene gast gaat enthousiast aan 
de slag, voor een ander is het een 

Een verblijf in de Oase kan heftig zijn voor gasten. Weg van thuis, uit je dagelijk-
se structuur, maar je problemen neem je mee. Gevoelens kunnen overspoelen. 
Gesprekken met de gastbegeleider en pastoraal werker zijn nuttig, maar ook 
intensief. 

uitdaging. Gast Peter: ‘ik ben helemaal 
niet creatief. Ik wist niet wat ik moest 
verwachten en zag er best tegenop. 
Maar ik merkte dat het bezig zijn met 
mijn handen ontspanning gaf en me 
afleidde van mijn negatieve gedach-
ten.’ 

Erica herkent dit. Ze geeft de work-
shop collage maken, met als thema: 
wie ben ik? ‘Ik hoor van gasten dat de 
ze door deze workshop op een andere 
manier kunnen kijken naar zichzelf en 
er vaak iets van meenemen voor de 
toekomst.’ Ze vindt het geven van de 
workshop heel waardevol. ‘Je mag een 
paar uur met iemand oplopen en je 
creativiteit met de gasten delen. Het 
is mooi om te zien hoe ze wat onwen-
nig beginnen, maar achteraf over het 
algemeen heel positief terugkijken en 
blij zijn met hun resultaat.’ Ook voor 
Peter waren de workshops een posi-
tieve ervaring. Met een grijns: ‘ik wist 
niet dat ik dit kon!’

Jolanda Francke

BETROKKEN

Het diaconaal gastenhuis de Oase is
een initiatief van de Gereformeerde
Gemeenten, de Hersteld Hervormde
Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in
Nederland en de Oud Gereformeerde
Gemeenten in Nederland.
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Support
Oase Fair 2025
45 stand, catering, ontmoeting, acti-
viteiten, samen zingen, zonnig weer. 
Dit waren de ingrediënten voor de 
Oase Fair. We hebben veel oudgasten 
ontmoet en mogen in dankbaarheid 
terugzien op deze fair. De opbrengst 
van €12.000 overtrof onze verwach-
tingen. Veel dank aan de activiteiten-
commissie. Door de vele voorberei-
ding van deze vrijwilligers was de fair 
ook deze keer weer een groot succes. 

Verkoopdag Oud-Beijerland
Op 31 mei organiseerde het actieco-
mité van de Gereformeerde Gemeen-
te van Oud-Beijerland een verkoop-
dag. Het was een mooie dag met een 
prachtige opbrengst van €9.500,- 
voor de Oase. Heel hartelijk dank. 

Vacatures
We zoeken vrijwilligers voor de work-
shops en natuurexcursie. Creatief met 
klei, mozaïek of macramé? Natuur-
mens met verwondering voor de 
schepping? Meld je aan bij Lieneke: 
vc@diaconaalgastenhuisdeoase.nl

Doneren
Gebruik de QR
code om online te
doneren.
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 aandacht
voor herstel


