
Oase Nieuws 

De Oase is een diaconaal 

gastenhuis in Ouddorp. Een 

plek om op adem te komen, 

voor gasten die uit balans zijn 

geraakt en toe zijn aan een 

rustperiode. De Oase is een 

landelijke instelling en heeft 

een reformatorische identiteit.

Immers is mijn ziel stil 
tot God, van Hem is 
mijn heil. 
Psalm 62:2

In dit nummer:

Jubileum

10 jaar Oase

10 jaar Oase en verder

10 jaar vrijwilliger
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Jubileum 
O P M A A T

>

Een avond met reflectie, ontmoeting, 
muziek en samenzang. Dat had de 
jubileumcommissie voor ogen bij het 
organiseren van de Jubileumavond op 
20 april jl. in het kader van het 10-jarig 
bestaan van de Oase. Dat werd het, en 
meer… In deze Oase Nieuws blikken 
we terug.  

Hoe vang je in woorden het Oase-gevoel 
dat we met elkaar mochten ervaren, de 
onderlinge verbondenheid rondom Gods 
Woord, het samen zingen, wat ook binnen de 
Oase een grote plaats inneemt? Geloofd zij 
God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag 
aan dag, met Zijne gunstbewijzen.

Dan is het goed om stil te zijn voor God. Ds. 
Joppe mediteert erover vanuit Psalm 62:2. 
Zegeningen en drempels. Beiden herkenbaar 
in de Oase-context. Coördinator Aart van 
Wolfswinkel reflecteert in het hoofdartikel op 
10 jaar Oase.

In de column blikt oudgast Janneke terug op 
haar verblijf en leest u waarom de Oase een 
bijzonder plekje heeft in haar hart. Vrijwilliger 
Anita beaamt: ‘in de Oase is het gewone 
bijzonder’. Waarom ze na 10 jaar nog steeds 
gastvrouw is bij de Oase, leest u in de rubriek 
Betrokken. 

Christelijk ensemble Parlando omlijst de 
jubileumavond met schitterende muzikale 
arrangementen. Het Oase-gevoel, uitgedrukt 
in muziek. Maar ook in kunst. Door Jaap de 
Jonge in een drieluik vastgelegd hoe de storm 
van het leven mag luwen, met zicht op het 
kruis als verwijzing naar verlossing door Gods 
Zoon. Het kunstwerk heeft een prominente 
plek in de woonkamer van de Oase.
We mochten de Jubileumavond eindigen in 
Hem, die de Oase gaf en tot vandaag draagt: 
‘Zijn Naam moet eeuwig’ eer ontvangen…’

 Namens de jubileumcommissie,
Jolanda Francke
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10 jaar Oase
F O C U S

Er ligt een hoge drempel voor 
de Oase. Aanmelden doe je niet 
zomaar. Schroom, schaamte en 
schuldgevoelens maken de stap naar 
de Oase lastig. 

Veel gasten worstelen met vooroordelen en 
onbegrip vanuit de omgeving. Stigmatisering, 
helaas een bekend struikelblok voor mensen 

met psychische problemen. Het maakt de 
weg eenzaam en onbegrepen. 

Geen leuke intro voor deze reflectie. 
Inderdaad, maar wel nodig. Zie het als een 
appèl. Laten we ons sterk maken voor onze 
kwetsbare naaste. Door de ander te zien 
zoals Jezus ons leerde met de gelijkenis van 
de Barmhartige Samaritaan. Denk niet groot, 



‘Laten we ons sterk 
maken voor onze 
kwetsbare naaste’

maar doe iets, daar waar je geplant bent. 
Naastenliefde en pastorale bewogenheid 
waren belangrijke drijfveren voor de oprichting 
van de Oase. Vanuit verschillende kerken werd 
samengewerkt om een diaconaal gastenhuis 
te realiseren met een reformatorische 
identiteit. Een plek waar ruimte is voor levens- 
en geloofsvragen, met de Bijbel als kompas. 
Nu zijn we 10 jaar verder. Meer dan 900 gasten 
vonden hun weg naar De Oase. Wij mochten 
een stukje met ze meelopen. Om stil te 
staan, om samen perspectief te creëren, door 
leerervaringen op te doen. Rust, structuur, 
ontspanning en bezinning zijn de kern van 
ons programma. Hele gewone dingen, die we 
allemaal meer zouden moeten toepassen in 
ons dagelijks leven.   
 
Zegeningen 
“Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen 
van Zijn weldaden”, woorden uit psalm 103. 
Zegeningen, graag noem ik er hier een paar. 
Om te tellen.    

Wat een gebrokenheid komen we tegen. 
Tien jaar Oase staat voor tien jaar ellende. 
De verhalen van onze gasten spreken voor 
zich, geven woorden aan vaak schrijnende 
omstandigheden, aan verdriet, moedeloosheid 
en teleurstelling. Gasten zijn kwetsbaar en 
maken een moeilijke periode door in hun 
leven. Een woestijnreis. Dan is het een zegen 
dat er een oase is. Om op te ademen en 
nieuwe kracht op te doen. 

De Oase is een geschenk van, voor en door 
de kerken, passend bij 
haar diaconale taak. We 
zijn dankbaar voor de 
nauwe band met onze 
kerken. Onze gasten 
ervaren tijdens hun verblijf meeleven vanuit 
de thuisgemeente. Gasten komen vanuit de 
breedte van de achterban. Hier trekken ze 
samen op. Als lotgenoten, teruggeworpen op 
zichzelf, zoekend naar houvast. Dan verbleken 
kerkelijke verschillen en wordt een stuk 
eenheid ervaren. Mede dankzij de dagelijkse 
omgang met het Woord van God. Dat werkt 
verbindend en overstijgt ons denken en doen. 
Een belangrijke les. 

De Oase is een vrijwilligersorganisatie. Bijna 
70 vrijwilligers werken bij ons, vaak al jaren 

lang. Zij geven de charme aan de Oase. 
Ik citeer uit een gastervaring: “Wat de Oase 
voor mij zo bijzonder maakt is de hartelijke 
betrokkenheid van de vele vrijwilligers. De 
persoonlijke betrokkenheid voor elke gast. 
Het voelde als een warme deken!”. We zijn blij 
dat in een tijd waarin vrijwilligerswerk onder 
druk staat, onze vrijwilligers elke dag klaar 
staan voor de Oase en haar gasten.  

Gebed, medeleven en financiële steun; 
zonder kan de Oase niet. Het is er, op allerlei 
manieren. Constructief overleg met de kerken 
over uitbreidingsplannen, inkomsten dankzij 
giften en collecten, een pannenkoekenactie 
ergens in het land, de belangstelling voor 
de Oase Fair, een hartelijk kaartje met het 
jubileum. Bijzonder als je merkt dat de Oase 
een plek in het gebed heeft, zoals een oudgast 
me ooit toevertrouwde. Gebed is voortdurend 
nodig. Want op het gebed doet God grote 
dingen.  

Perspectief
Grote dingen? Vaak zijn het ook de kleine 
dingen die het doen. Een woord, een 
gesprekje, even luisteren, samen stil zijn… 
Soms ontstaan gouden momenten. Ieder die 
betrokken is bij de Oase, zal ze herkennen 
en koesteren. Voor mij zijn het vooral de 
momenten waarin ik merk dat het perspectief 
verandert. Als tijdens een lastig gesprek met 
een echtpaar een opening ontstaat om weer 

samen door te kunnen. Of het 
inzicht van een gast dat nee-
zeggen oké is. Maar vooral als 
je deelgenoot wordt gemaakt 
van Gods trouwe zorg in het 

leven van onze gasten. Ik denk aan een gast 
die afscheid nam. Nog een weg te gaan en 
onzeker over de toekomst. Maar God had 
gesproken: ‘Ik zal u niet begeven, en zal u 
niet verlaten’ (Jozua 1 vers 5). Oude woorden 
met nieuwe kracht. Dat is voor mij de Oase. 
Een plek van het nochtans. Een plaats waar, 
ondanks alle gebrokenheid, duisternis en 
zorg, het licht zomaar kan doorbreken. Een 
plek waar God Zijn voetstap zet! 

Aart van Wolfswinkel

Rust
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C O L U M N

Onverwachts, zomaar ineens is het 
mij overkomen. Ik was aan het einde 
van mijn krachten en zag alleen 
maar woestijn. Uitzichtloosheid… 
Wat altijd gewone gezinsdynamiek 
was, werd nu een plek die ik niet 
meer overzag. Waar dan heen? Je 
zoekt een oase om tot rust te komen 
en nieuwe kracht te krijgen. En, dank 
aan God, die plek is er: de Oase! 

De Oase is er echt als het leven 
om een adempauze vraagt: geen 
moeten, wel structuur. Samen als 
groep, maar voldoende ruimte om 
tot rust te komen. Diverse kerkelijke 
achtergronden, maar elkaar vinden 
rondom het geopende woord van 
God. Geen zware therapieën, 
maar constructieve gesprekken, 
begeleiding in de juiste richting.

Ik herinner me de waardevolle 
momenten als groep. De 
verbondenheid tijdens het samen 
zingen en rond de geopende 
Bijbel, over kerkmuren heen. Met 
de liefdevolle nabijheid van de 
gastvrouwen: even een persoonlijk 
gesprekje, onderlinge herkenning. 

Terugkijkend ervaar ik zoveel 
dankbaarheid dat er een plek was 
om tot rust te komen. Waar het, 
ondanks het vallen en opstaan, ook 
geestelijk een bijzondere periode 
was. Onze Herder zegt tot vermoeide 
schapen zoals u en ik: Kom tot Mij 
allen die vermoeid en belast zijn en 
Ik zal u rust geven. Niet alleen in de 
oase, ook in Zijn Hemelse Oase.

De Oase heeft een speciaal plekje 
in mijn hart. Een periode die ik niet 
graag opnieuw zou meemaken. En 
toch dank ik God voor deze weg, 
omdat ik in deze periode heb ervaren 
dat God juist ook in zulke periodes 
zorgt en spreekt!

Janneke, oudgast



10 jaar Oase en verder

Stil tot God
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B E S T U U R

S E L A

Het is 10 jaar geleden dat de Oase haar 
eerste gasten mocht ontvangen. In de 
jaren daarna is gebleken dat de Oase er 
niet voor niets is. 

Vele gasten mochten een poosje rust 
vinden in Ouddorp. Door de gebrokenheid 
van ons bestaan is dit helaas nodig. 
Anderzijds mogen we dankbaar zijn dat 
de Oase er is en dat wij mogen zorgen 
voor onze gasten. Daarvoor komt God 
alleen de eer toe. Hij gaf ons de Oase, 
als een gezamenlijk initiatief van vier 
kerken. Hij liet ons de Oase en gaf wat 
nodig was om het werk in de Oase op 
liefdevolle wijze met een bewogen hart 
te doen. Soli Deo Gloria. Daarom zongen 
we op onze jubileumbijeenkomst aan 
het eind Psalm 72:11: ‘Zijn Naam moet 
eeuwig eer ontvangen’. 

De Oase is meer en meer nodig. 
Uitbreiding is noodzakelijk om aan de 
toenemende vraag te voldoen. Na overleg 
met onze Raad van Advies en met de 
kerken is het bestuur bezig geweest met 
het zoeken naar een geschikte locatie 
voor een tweede vestiging. 

Zowel op de Veluwe als in de Betuwe 
zijn, samen met externe deskundigen, 
meerdere locaties bezocht. Uiteindelijk 
hebben we een locatie gevonden in 
de Betuwe die zeer geschikt lijkt. 
Prikkelarm, natuur, rust en uitzicht zijn 
woorden die bij deze potentiële locatie 
horen. Wij hopen dat onze besprekingen 
gezegend mogen worden en dat deuren 
geopend zullen worden om op deze plek 
daadwerkelijk een tweede vestiging te 
realiseren.

Het komen tot 
een tweede Oase 
is een intensief 
proces. ‘Zonder 
Mij kunt gij niets 
doen’. 
Dat geldt niet alleen een intensief traject, 
maar ook de dagelijkse zorg voor onze 
gasten. Dat vraagt om afhankelijkheid en 
gebed. Op een wonderlijke wijze kwam 
de eerste Oase tot stand. Diezelfde God 
leeft nog. Mogen wij het dan alleen van 
Hem verwachten, die 10 jaar onverdiend 
zorgde en Hem vragen of Hij ook in de 
toekomst wonderen wil doen. Zodat 
wij ook in de komende jaren voor onze 
gasten een Oase mogen zijn in Ouddorp 
en in de Betuwe.

Hans Nobel
Voorzitter

Onze Oase is een plaats van rust, als de 
draaglast meer is dan de draagkracht. 
Maar ook een plaats om stil te worden 
voor God. Psalm 62:2 spreekt over stil 
zijn.

Heilig zwijgen
Het woord ‘immers’ uit vers 2 wijst 
op de moeitevolle omstandigheden 
waarin David verkeert, hij heeft het zeer 
benauwd (vers 4 en 5). U kent ze wel: 
zorgen in huwelijk, gezin of gezondheid. 
Terwijl wij misschien zouden gaan 
roepen, zweeg David. Immers is mijn 
ziel stil. Wanneer alles tegenloopt, 
kunnen we op verschillende manieren 
zwijgen. Er is een zwijgen wat voortkomt 
uit berusting, uit haat en woede of 
verbittering. Het zwijgen van David is 
een zwijgen van geheel andere aard. Een 
stil zijn tot God, is zich inhouden en zien 
op Gods grootheid. Het ziet op ootmoed, 
onderwerping, maar vooral op een 
heilig zwijgen van de ziel. ‘Niet mijn wil, 

maar Uw wil geschiede.’ Met gesloten 
mond beseffen, wat eenmaal Job heeft 
gezegd: ‘Zouden wij het goede van God 
ontvangen en het kwade niet?’ Dan 
begrijpen we enerzijds niets van onze 
omstandigheden, maar is er anderzijds 
die belijdenis: ‘Zijn doen is majesteit 
en heerlijkheid.’ Vrienden, kennen we 
dit stil zijn tot God? Voordat men tot die 
stilte komt, gaat er wel een storm of 
aardbeving aan vooraf. Misschien hebt u 
het wel in de Oase geleerd.

Van Hem is mijn heil
De reden van het heilig zwijgen van 
David ligt opgesloten in de laatste 
woorden van onze tekst: Van Hem is mijn 
heil, een grote verlossing. We moeten 
dit allereerst betrekken op het eeuwige 
heil. David mag op goede gronden weten 
verlost te zijn van zonde en schuld door 
dat volbrachte Middelaarswerk van 
Davids Zoon, de Heere Jezus Christus. 
Door Hem is er een weg gebaand, is 

er een toegang tot God. Ik ben uw heil 
alleen. Uit het zwijgen van David spreekt 
naast berusting in de weg die de Heere 
gaat, ook verwachting. In het tweede 
gedeelte van vers 6 zegt David dan ook: 
‘Want van Hem is mijn verwachting.’

Verwachting 
Van wie verwachten wij het in dit leven? 
Van onszelf? Van mensen? Dat is een 
erg wankele basis. David is ons tot een 
voorbeeld. Van Hem, van God is mijn 
heil. “Vertrouw op Hem te aller tijd.” 
Wie het van de Heere 
verwachten, die zullen 
nooit beschaamd 
uitkomen. Hij hoort 
hen, die Zijn heil 
verwachten. Mag u 
instemmen? Dan is 
ondanks alles uw ziel 
stil tot God.

Ds. J. Joppe



“In de Oase is het 
gewone bijzonder.”
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Support

De jubileumavond is terug te kijken via onze website (onder ‘Nieuws’).

Fietstocht
D.V. dinsdagavond 16 juli organiseren 
wij een gezellige fietstoch voor het 
hele gezin. Kijk voor meer informatie 
en de flyer op onze website.

CD voor de Oase
Recent verscheen de CD ‘Zie op mij 
in gunst van boven’. Anita van der 
Schans verbleef in 2022 een periode 
in de Oase. Hier heeft ze ervaren wat 
rust betekent. Als dank heeft ze een 
CD opgenomen met meest gezongen 
psalmen in de Oase. Instrumentale 
muziek: Anita speelt bugel, Laurens 
Kieviet orgel. De opbrengst is geheel 
bestemd voor de Oase. Een warm, 
muzikaal gebaar! Bestellen kan door 
€15,- en €3,75 verzendkosten over te 
maken op NL20INGB0106535536 t.n.v. 
sponsoring De Oase. Graag naam en 
adres vermelden, dan wordt de CD 
opgestuurd. Een berichtje naar Anita 
kan ook: 06 16713837.

Vrijwilligers gezocht
Ben je goed in koken en vind je het 
leuk voor een grotere groep te koken? 
Bied jij onze gasten een schone 
leefomgeving? Wij zoeken vrijwilligers 
voor de huishouding en keukendienst. 
Interesse of meer informatie? 
Mail naar Lieneke Grootenboer: 
vc@diaconaalgastenhuisdeoase.nl. 

Doneren
Gebruik de QR 
code om online 
te doneren.

Gastvrouw in de Oase, waarom 
eigenlijk? Toen Anita ruim 10 
jaar geleden de oproep voor 
vrijwilligerswerk in de Oase voorbij 
zag komen, heeft ze na enige 
twijfel gesolliciteerd. Na de eerste 
inwerkdienst wist ze het zeker: dit 
werk wil ik heel graag doen! 

Het gewone bijzonder
Als we Anita vragen wat het werk in de 
Oase al 10 jaar zo leuk maakt, moet Anita 
even nadenken. Maar 
eigenlijk is het antwoord 
heel eenvoudig: ‘in de 
Oase is het ‘gewone’ 
bijzonder. Het gewone 
van een tafel aanzetten, een bakje koffie 
ronddelen of de was verzorgen. Dit 
‘gewone’, praktische werk wordt door de 
gasten erg gewaardeerd en dat merk je 
als gastvrouw.’ 

Anita wil de gasten graag het gevoel van 
‘thuis’ geven. ‘Dat kan eenvoudig door 

er gewoon te zijn. 
Door een nieuwe gast 
even persoonlijke 
aandacht te geven 
als alles nieuw en 
onwennig is. Een 
tissue aanreiken 
als een gast het 
moeilijk heeft en op 
een ander moment 

meelachen om iets grappigs. Een lach én 
een traan, dat kan en mag in de Oase.’

Groepsdynamiek 
Anita vindt de bijna wekelijks wisselende 
groepsdynamiek binnen de Oase heel 
boeiend. ‘Iedere keer is het weer mooi om 
te zien hoe een nieuwe groep zich vormt. 
Waar de ene groep veel behoefte heeft aan 
rust en stilte, zit er in een andere groep 
weer meer levendigheid. Als gastvrouw 
mag je in dit groepsproces meelopen en 

daar eventueel sturing 
aan geven. Mooi en soms 
uitdagend. Zo houd je als 
gastvrouw het geheel van 
de groep in de gaten maar 

stem je ook af op de individuele behoefte 
van de gasten.’

Dankbaarheid  
Het samen bidden, Bijbellezen en zingen 
ervaart Anita als een meerwaarde in 
dit werk. ‘Samen levenslessen uit Gods 
Woord krijgen en voor elkaar bidden, 
het is zo waardevol. Het gebeurt ook 
regelmatig dat een gast overdag 
een poosje orgel speelt waarbij er 
spontaan gasten meezingen. Dan voel 
ik dankbaarheid in mijn hart dat ik een 
stukje mag meelopen met onze gasten.
Ik hoop dit mooie werk, met Gods hulp, 
nog lang te mogen doen.’

Jolanda Francke

10 jaar vrijwilliger
B E T R O K K E N


